
 

OLDTIMERRIT DOOR ZEEUWS-VLAANDEREN, 
OP STAP MET REINAERT DE VOS EN TIJL UILENSPIEGEL  
29 april 2018 

 

Waar Tijl Uilenspiegel verschijnt, gebeurt iets: hij zet de boel op stelten, draait de wereld onder-
steboven, toont ons in zijn spiegel ons ware doen en laten. Zijn faam verspreidde zich onder 
andere naar Damme, het mooie stadje waar deze rit eindigt. Kenmerkend voor deze rit zijn de 
vele kreken en dijken, tezamen met de schansen en forten. Zeeuws-Vlaanderen is een land van 
rechte dijken, met hoge populieren begroeid, die grote polders omsluiten, waarbinnen slinge-
rende kreken de rechtlijnigheid doorbreken. Net als Tijl Uilenspiegel, neemt de listige vos Reinaert 
met zijn sluwe streken de waarden en normen uit die tijd stevig op de korrel. Zijn verhaal speelt 
zich af in het Waasland en een deel van Oost-Zeeuws-Vlaanderen waar we aan onze rit beginnen. 
 
Vertrek samen met ons om Zeeuws-Vlaanderen en een deel van het Waasland te (her)ontdekken : 
we doorkruisen dorpen waar de tijd stil is blijven staan zoals Aardenburg, Retranchement, 
IJzendijke of Sint-Anna-ter-Muiden, en rijden via open landschappen onder meer in de schaduw 
van de hoge dijken van de Westerschelde. We komen in plaatsen zoals artistiek Groede of 
mosseldorp Philippine, maar ook in vestingsteden zoals Hulst (ook ‘Reinaertstad’ genoemd) of 
Sluis. We nodigen u maar al te graag mee op deze boeiende ontdekkingstocht. 
 
Het programma 
9u30 : Ontvangst en ontbijt in ’t Sas in Bornem, tegen Temse. 
11u: Tussenstop in café ‘Het Verdronken Land’ in Emmadorp. 
12h30 : Lunch ergens op het strand. 
17h30 : Aankomst in de buurt van Damme. 
 

Kijk ook onder ‘rally’s en reizen’ op www.driversclub.be/nl, mail jfpeeters@theclassicclub.com of 
bel 0475 94 34 64 voor meer info of om in te schrijven. 


